
De Noordzee, Waddenzee en voormalige Zuiderzee beuken van drie 
kanten tegen het Noord-Hollands schiereiland aan. De provincie kan 
dan ook buigen op een bijzonder (water)rijke historie. Wij verkennen 
Holland boven Amsterdam, het noordelijke deel, en tonen de kusten 
in al hun facetten: van brute bunkers en schepen tot weergaloze 
bloemenzeeën en kunstuitingen. FOTOGRAFIE TIM BILMAN

drie gezichten

ÉÉN 
KOP

De duinen bij Schoorl behoren 
tot de hoogste van het land.

Aether II, één van 
de werken van het 

opmerkelijke kunst-
project De Nollen  

in Den Helder.
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NOORDZEEKUST
Schoorlse Duinen  
WANDEL DOOR HET MOOISTE NATUURGEBIED  
VAN NEDERLAND
Anderhalve eeuw geleden dreven zilte stormen de inwoners 
van de duindorpen aan de Noordzeekust tot waanzin.  
Zand schuurde langs huizen en drong tot in alle spleten 
door. Het duingebied rond het Noord-Hollandse Schoorl, 
blijkt uit oude geschriften, was ‘het ellendigst van allemaal. 
Ongenaakbaar, onbewoonbaar, ontembaar.’ Uiteindelijk is 
het Staatsbosbeheer toch gelukt om het zand te temmen 
door duizenden zwarte dennen en heel veel helmgras aan te 
planten. Nu de zandstorm is gaan liggen, worden de propor-
ties van de Schoorlse Duinen pas echt duidelijk. Het natuur-
gebied omvat niet alleen de breedste duinen van Nederland, 
maar ook de hoogste: de befaamde Klimduin steekt maar 
liefst 55,5 meter boven Schoorl uit. Helaas zul je niet de 
enige zijn die hiervan op de hoogte is. Vooral in de weeken-
den loopt het storm. Het natuurgebied is echter groot 
genoeg om alleen te zijn met de natuur en je gedachten.  
Het gros van de dagjesmensen heeft het gemunt op de zee. 
Als je je rug naar de zee toekeert, ben je de meesten al kwijt. 
Of plan je bezoek doordeweeks, wanneer je in alle rust van 
de bossen, heiden, duinen en kust kunt genieten.  
  De meeste bezoekers beginnen in Schoorl. Voor wat meer 
rust en bezinning parkeer je je auto bij Hargen aan Zee aan 
de noordwestkant. Hiervandaan ben je relatief snel in het 
mooiste deel en kun je zowel korte als lange wandel- en 
fietstochten maken. Als je wil kun je zelfs een wandeling 
maken van acht uur, zonder twee keer hetzelfde pad te krui-
sen. Waar in Nederland kan dat nog, behalve op de Veluwe? 
Op sommige plekken mag het zand weer stuiven als van-
ouds. De grootste zandverstuivingen vind je nu in de 
Baaknol in het noordoosten. Het uitzicht vanaf dit landduin 
is ongeëvenaard: vanaf de top kijk je mooi over de glooiende 
duinen. En als je goed tuurt, zie je de zee in de verte. Hier 
vind je ook een houten zitje. We dagen je uit om een mooie-
re picknickplek te vinden dan deze … Geen proviand bij je? 
Iets verderop wacht het hippe Strandpaviljoen Hargen.  
De Schoorlse Duinen zijn ook toegankelijk vanuit Bergen 
(zuidwesten), Groet en Camperduin (beide noorden),  
duindorpschoorl.nl

Noordelijke Bollenstreek
PLUK DE DAG – EN EEN BOS BLOEMEN
Tussen half maart en half mei verandert het landschap in de 
Kop van Noord-Holland, het bovenste puntje van de provincie,   
in één grote bloemenzee. Het gebied heeft zich zelfs ontpopt 
tot het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter 
wereld – en het perfecte alternatief voor de populaire 
Bollenstreek. Al sinds 1911 worden hier bloemen geteeld. 
Zodra de telers rondom Lisse met ruimtegebrek kampten, 
gingen ze op zoek naar extra land. Niet alleen waren de 
grondprijzen hier in het noorden laag, ook bleek de zand-
grond van goede kwaliteit en waren er door de sterke wind 
minder bladluizen die virussen verspreidden. Ongeveer de 
helft van de Nederlandse en een derde van de internationale 
productie van bloembollen vindt hier nu plaats. In het voor-
jaar is het in de Kop genieten geblazen; de velden staan dan 
vol met felgekleurde hyacinten, irissen, krokussen, narcissen, 
tulpen en meer. Het is net een kleurplaat, die met een flinke 
stapel stiften is ingekleurd. Over het algemeen geldt: hoe 
hoger je komt, hoe imposanter en mooier de landschappen 
worden. Enkele van de fraaiste bloemvelden zijn te vinden  
in de gemeente Schagen. Vooral de Zijpe- en Hazepolder, 
met zijn eindeloze tulpenvelden, is van grote schoonheid, 
tulpenindekop.nl 
  Pluktuin Bloemfontein Bergen is het fleurige domein van 
Engel en zijn dochter Rebecca. Voor € 3,50 mag je eigenhan-
dig een boeket samenstellen. Verser kan niet. In het weekend 
zijn zij er zelf en verkopen ze koffie, thee en lekkernijen van-
uit een schaftkeet. Kijk tijdens het plukken ook eens om je 
heen – vanuit de velden zie je de Philisteinse Molen en, als je 
goed kijkt, zelfs oude bunkers liggen die ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog onderdeel uitmaakten van de 
Atlantikwall-verdedigingslinie langs de Europese kust. In de 
pluktuin kun je óók in de zomer en het najaar terecht. Door 
de week, wanneer Engel en Rebecca er niet zijn, stop je het 
geld in een bus, bloemfonteinbergen.nl 
  BONUSTIP
  Stichting Bloeiend Zijpe organiseert allerlei evenementen 

in de Zijpepolder, zoals wandelingen, schilderworkshops 
en tractorritten te midden van de tulpen, bloeiendzijpe.nl

De Kop van Noord-Holland heeft zich ontpopt  
tot het grootste aaneengesloten bloembollengebied  

ter wereld – en het perfecte alternatief voor  
de populaire Bollenstreek

Rechts: de duinen bij Schoorl en Pluktuin Bloemfontein Bergen, waar je eigenhandig een boeket mag samenstellen.
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WADDENZEEKUST
Huisduinen
ONTDEK HET GIBRALTAR VAN HET NOORDEN
De Waddenzee, met zijn droogvallende zandbanken en  
bijzondere fauna, is een uniek stukje Nederland en zelfs 
wereld. Het getijdengebied begint officieel bij Paal 0 op het 
strand van Huisduinen, precies op de plek waar de Noordzee 
en Waddenzee ineenstrengelen, en strekt zich uit langs Hippo-
lytushoef, Stroe en Den Oever, helemaal naar Denemarken.
Toen Napoleon Bonaparte de kustplaats bereikte in 1811, 
erkende hij meteen de strategische ligging ervan: volgens hem 
kon de kaap, aan de noordkant van zijn rijk, uitgroeien tot het 
‘Gibraltar van het Noorden’. Om de plek te verdedigen werd 
Fort Kijkduin gebouwd. Het complex bood onderdak aan 
zevenhonderd soldaten. Van dat oude fort staat alleen het 
reduit, het hoofdgebouw, nog overeind. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam Fort Kijkduin in handen van defensie. 
Binnen de muren van Fort Kijkduin vind je nu een Noordzee-
aquarium en museum, fortkijkduin.nl 
  Fred, een gepensioneerde inwoner van Huisduinen, kan zich 
de militaire oefeningen die hier plaatsvonden nog goed herin-
neren. ‘Op de dijken stonden kanonnen en andere wapen-
tuigen, waarmee ze het vuur openden op de Razende Bol,  
een onbewoonde zandplaat voor de kust. Er vlogen zelfs vlieg-
tuigen overheen met linten erachter als doelwitten. Piloten 
moeten doodsangsten hebben uitgestaan ... Beschietingen  
werden aangekondigd met een geluidssignaal. Als je dan toe-
vallig op zee was, moest je je gauw uit de voeten maken!’  
Anno nu worden dit soort wildwesttaferelen als provocaties 
gezien – kijk naar Noord-Korea. Maar destijds, zo’n veertig, 
vijftig jaar geleden, was het óók in Nederland de normaalste 
zaak van de wereld. Fred en zijn vriendjes haastten zich na de 
beschietingen naar de dijk. ‘Van de hulzen maakten we vazen 
voor riet sigaren,’ vertelt hij. Ten oosten van het fort zijn nog 
enkele bunkers zichtbaar. Vroeger speelden kinderen zoals 
Fred verstoppertje in deze ondergrondse ruimtes. ‘Aan het 
oppervlak lijkt het niet veel,’ vertelt Fred, ‘maar in sommige 
bunkers past een heel vliegtuig!’ Houd jij van actie? Via Fred 
kun je een fiets huren en de omgeving van Fort Kijkduin ver-
kennen. Vanuit het zadel ervaar je de restanten van het fort,  
de kustlijn en de 63 meter hoge Lange Jan, de grootste giet-
ijzeren vuurtoren van Europa en de hoogste nog brandende 
vuurtoren van ons land, vanaf € 10 per dag voor een normale 
fiets en € 37,50 voor een elektrische fatbike, fredsverhuur.nl 
  BONUSTIP
  Tijdens de Bunkerroute Den Helder (6 km) doe je  

in totaal zeven locaties aan die een belangrijke rol  
vertolkten in de oorlog, visitwadden.nl

De Nollen
LAAT JE VERRASSEN DOOR DE GROOTSTE KUNSTPAREL 
VAN NEDERLAND
Je verwacht het niet, maar aan de rand van Den Helder vind je 
kunst van wereldniveau. De Nollen is het levenswerk van Ruud 
van de Wint. De helaas veel te vroeg overleden kunstschilder, 
beeldhouwer en architect had grootse ideeën, maar kon die 
nergens verwezenlijken. Totdat de gemeente te hulp schoot.  
In de jaren tachtig kreeg hij de beschikking over een verwaar-
loosd binnenduingebied ten zuiden van de stad – in het noor-
den worden lage, afgeronde duintjes ‘nollen’ genoemd. 
Verstopt in het landschap liggen zo’n twintig bunkers. Deze 
vormden het artistieke uitgangspunt van het project.  
  Een aantal is omgetoverd tot kunstwerk. Bijzonder opval-
lend is Aether II, een koepelvormige half-ondergrondse ruimte 
met een opening in het dak, is kobaltblauw geschilderd aan de 
onderkant en steeds witter aan de bovenkant, waardoor je blik 
naar het daglicht wordt gezogen. Als je goed kijkt zie je boven-
in een sterrenbeeld. Zodra de zon vanuit de juiste hoek naar 
binnen valt, wordt het sterrenbeeld op magische wijze op de 
grond geprojecteerd. Buiten vind je ook nog een verzameling 
gigantische beeldhouwwerken van roestkleurig cortenstaal.  
De kunstwerken die Ruud van de Wint naliet kennen in 
Nederland geen gelijke. Voor de volle ervaring regel je een 
bezichtiging met een gids, € 15 p.p., projectdenollen.nl

Den Helder
DUIK IN HET MARIENE VERLEDEN
Sinds de verhuizing van de marinevloot naar de Nieuwe 
Haven, is de voormalige rijkswerf, Willems oord, uitgegroeid 
tot het culturele hart van de Den Helder. Hier vind je onder 
andere het Marinemuseum (€ 12, marinemuseum.nl), over het 
maritiem verleden, en het Nationaal Reddingmuseum Dorus 
Rijkers (€ 11, reddingmuseum.nl), over de heftige strijd die 
zeemannen vaak leverden. Ook kun je je vermaken in een 
schouwburg, bioscoop en verschillende horecagelegenheden. 

Den Oever
BELEEF HET WAD 
In Den Oever kun je oeverloos genieten van alles wat de Wadden-
zee te bieden heeft. Het Waddenbelevingspunt is uitgerust met 
informatieborden en verschaft een panoramisch uitzicht over het 
wad, de vogels en de omringende natuur. Ook typisch voor de 
Kop is verse vis. Bij de ZeeVerse Vismarkt, Viskiosk Havenzicht 
en maritiem restaurant De Dikke Bries kun je terecht voor verse 
vis. Wil jij de zee op? Het hele jaar door kun je uitvaren om 
zeehonden te zien. Helemaal onvergetelijk is een tocht op een 
traditioneel zeilschip van de Bruine Vloot. Op de Waddenzee 
heb je de unieke kans om droog te vallen op een zandbank.  
Er zijn meerdere opstapplaatsen, waaronder Den Oever. Wil je 
eigenhandig je streekproducten bij elkaar zoeken? Ga dan mee 
garnalenvissen met Jan Rotgans. De gids bereidt de garnalen 
aan boord, waarna je ze kunt proeven, janrotgans.com 

Willemsoord, de voormalige werf van de  
Nederlandse marine, is uitgegroeid tot het  

culturele hart van Den Helder

Rechts: de unieke (buiten)kunstwerken van De Nollen en het Marinemuseum in Den Helder.
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ZUIDERZEEKUST
Medemblik
KRUIP IN DE HUID VAN RIDDERS EN AMBACHTSLIEDEN 
Medemblik verkreeg al in 1289 stadsrechten. Kasteel Radboud, 
de grootste blikvanger, stamt uit de beginjaren. Graaf Floris V 
liet het bouwen om de opstandige Westfriezen in bedwang te 
houden. In het museum binnen de muren leer je meer over de 
middeleeuwen en ervaar je onder andere het gewicht van een 
oud harnas, € 9, kasteelradboud.nl  
  Eigenlijk mag je Medem blik niet verlaten voordat je het 
Bakkerijmuseum bezoekt. Tussen de oude machines, bakkers-
rekwisieten, koekblikken en vitrines vol zalige baksels en  
chocolaatjes, kun je ook zelf de witte muts opzetten.  
Kijk mee over de schouder van een echte bakker tijdens een 
koek-, marsepein- of chocolade demonstratie of doe mee aan 
een workshop suikertrekken, broodbakken of cacaoschilderen.  
Al doende kom je erachter waarom deze plek ook wel ‘het  
lekkerste museum van Nederland’ wordt genoemd. Ook met 
kinderen zit je hier gebakken. Het Bakkerijmuseum is immers 
niet voor niets al drie keer verkozen tot het leukste kinder-  
en familiemuseum van ons land, deoudebakkerij.nl
  BONUSTIP
  Pal tegenover Kasteel Radboud dobbert één van de bij-

zonderste slaapadressen in de regio: Zeilschip Fortuna. 
Deze ‘bed no breakfast’ bevindt zich in een vijftien meter 
lange zeilkotter en biedt plaats aan maximaal vier personen. 
Vanaf het dek zie je traditionele zeilschepen de haven in -
varen en verlaten, € 156 per nacht, fortuna-charters.nl 

Enkhuizen
WANDEL EEN EEUW TERUG IN DE TIJD
In het Zuiderzeemuseum wandel je honderd jaar terug in  
de tijd. Kasseienstraatjes loodsen je tussen ongeveer 140  
historische gebouwen. Vrijwel al die panden zijn hiernaartoe 
verplaatst en wederopgebouwd met originele materialen. 
Daarnaast laten vrijwilligers je zien hoe het dagelijkse leven 
eruitzag in die tijd, van palingroken tot kledingwassen en wat 
er te krijgen was in de apotheek. Het Zuiderzeemuseum wordt 
minder bezocht dan je zou denken en is een must voor mensen 
die meer willen weten over de rijke historie in de Kop van 
Noord-Holland. De parkeerplaats ligt ten zuiden van de stad. 
Een veerboot, die elke twintig minuten vertrekt, brengt je  
vervolgens naar het museum, vanaf € 18, zuiderzeemuseum.nl  
 Via een poort aan de zuidkant van het museumterrein, loop 
je zo het historische centrum van Enkhuizen in. Ben je ook daar 
uitgekeken? Bij het station stap je weer aan boord van de veer-
boot richting de parkeerplaats. Parkeren kost € 7 per dag,  
visitenkhuizen.nl
  BONUSTIP
  Wil jij nog even in maritieme sferen blijven? Loop dan  

binnen bij het Flessenscheepjes Museum. Dit kleine pand 
herbergt de grootste flessenschepencollectie ter wereld en 
een grote verscheidenheid aan scheepstypen: naast vissers-
schepen zie je ook reddingsboten en historische VOC-
replica’s in miniatuurvorm. Alleen geopend van zaterdag 
t/m maandag, € 6, flessenscheepjesmuseum.nl 

Links: in Medemblik en Enkhuizen, sfeervolle plaatsjes aan de voormalige Zuiderzee, wandel (en vaar) je terug in de tijd.

Binnenkant van Zeilschip Fortuna.
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Hoorn
BLAAS STOOM AF IN EEN STOOMTRAM
Waar wij nu gebruikmaken van bussen en treinen, was  
vroeger de stroom tram het voornaamste openbaar vervoer-
middel. Rond 1900 beschikte Nederland over het grootste  
en dichtste stoomtramnetwerk ter wereld. Vooral landelijke 
dorpen en stadjes stonden op deze manier met elkaar in  
verbinding. Alleen al in Friesland lag zo’n 350 kilometer aan 
tramspoor. Maar liefst 36 verschillende spoorbedrijven waren 
actief. Na de oorlog werden de meeste spoorlijnen opgedoekt.  
Het gros van de onderdelen is op de schroothoop beland,  
of in de stallen van boeren, waar delen van de carrosserie 
werden gebruikt als hekken om koeien binnen te houden.  
  De stoomtramlijn tussen Hoorn en Medemblik stamt uit 
1887 en is als enige nog in gebruik. Marius bekommert zich 
al 58 jaar om de stoomtrams en het behoud ervan. De fanaat 
heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de stroomtramgeschie-
denis voortleeft. ‘Als vijfjarig kind,’ vertelt hij, ‘keek ik altijd 
vol fascinatie naar de trams. In 1965 ben ik begonnen met 
het verzamelen van tramonderdelen ter behoud van de trams.’ 
Enkele jaren later zag ook de toenmalige baas van de NS het 
belang in van de stoomtram. ‘Hij heeft ons toen een plekje 

gegeven naast het station van Hoorn, zodat we de trams in 
gebruik konden houden. Maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan … Als ze niet rijden, gaan ze stuk en is de kans groot 
dat we ze niet meer aan de praat krijgen, omdat er geen onder-
delen meer te vinden zijn,’ legt Marius uit. ‘Bovendien is het 
een gigantische kostenpost om deze operatie draaiende te 
houden. Zonder sponsoren hadden we allang moeten stoppen.’  
  Ook jij kunt een stoomtramtocht maken. Achter Bello of één 
van de andere locomotieven rijd je door het Westfriese land-
schap van Hoorn naar Medemblik en terug. Ondertussen gooit 
de stoker kolen op het vuur. De trams vertrekken op vaste tijden 
(vertrek om 10.40 uur en terugkomst om 14.40 uur) en vrijwel 
dagelijks tot en met medio oktober, vanaf € 25,95 voor een 
retourtje. Je kunt je excursie ook aanvullen met een tocht aan 
boord van een monumentaal museumschip, stoomtram.nl 
  Er is ook nog een ander vervoermiddel waarmee je de stad 
kunt ontdekken: een elektrische sloep van Watertaxi Hoorn. 
Samen met een kapitein, die tevens optreedt als gids, glijd je 
geruisloos langs de mooiste plekjes en geniet je ondertussen 
van een drankje (prijs op aanvraag). Vanaf € 3 p.p. pendel je 
naar Hoorn met de watertaxi, watertaxihoorn.nl

Ga voor meer informatie naar hollandbovenamsterdam.com

Rond 1900 had Nederland het grootste en dichtste 
stoomtramnetwerk ter wereld. Tegenwoordig kun je 

alleen nog in Hoorn een stoomtram nemen 

De binnenstad van Hoorn, die tot grote bloei kwam in de VOC-tijd. 

De stoomtramlijn tussen Hoorn en Medemblik stamt uit 1887 en is als enige nog in gebruik.
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